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Nieuwsbrief Kerstmis 2022

Kerstwens Jesudoss

Het is weer Kerstmis. Het herdenken van de geboorte van Jezus, meer dan tweeduizend jaar
geleden. God werd mens en kwam in de wereld. Daarom is er overal veel feest: verlichting,
versieringen, uitwisseling van geschenken, een gelukkig gevoel en nog mooier: dit gevoel
met anderen delen.

Het is weer Kerstmis. Echter 2022 is anders dan de voorgaande jaren. Nu we net uit de
pandemie en de lockdown-beperkingen zijn gekomen, is er een gevoel van opluchting en
proberen we de beperkingen uit deze periode te vergeten.

Het is weer Kerstmis. De viering moet niet alleen een gedenkteken zijn, maar opnieuw een
levend gebeuren. We welkomen Hem in onszelf, onze families en onze parochies. Als we
Hem ontvangen, lopen we samen en beantwoorden we de oproep met vrijheid en
toewijding.

Het is weer Kerstmis. Om ons te helpen echte vreugde te begrijpen. Kerstmis is synoniem
met geven en ontvangen! De geschenken van Kerstmis hebben niets te maken met de
materialiteit van deze wereld - cadeaus, mooi in papier verpakt — maar over waarden,
houdingen, rechten en vooral over de mensheid met vreugde, vrede en inclusiviteit!

Het is weer Kerstmis. Om ons te helpen de echte vreugde te waarderen. Kerstmis is
Vreugde! De engelen verkondigen deze vreugde op een mooie toon: "Glorie aan God in de
hoogte." Het bijzondere van deze vreugde is dat degenen die de vreugde het eerst
ontvangen, de herders zijn. Het is een buitengewoon geschenk voor deze arme, eenvoudige,
gewone mensen - die een zwaar leven leiden aan de rand van de samenleving; mensen die
kwetsbaar zijn en toch 'puur van hart' zijn. Het was een totaal onverwacht geschenk voor
hen. Maar vaak zijn de onverwachte geschenken de beste - de meest betekenisvolle
onderscheidingen - omdat we niets verwachten! Harten zijn dan gevuld met vreugde!

Het is weer Kerstmis. Om ons te helpen de echte vreugde te ervaren. Kerstmis is vrede! Een
geschenk dat door de engelen aan iedereen wordt gegeven terwijl ze zingen ‘vrede op aarde
onder vrouwen en mannen in wie hij welbehagen heeft’. We hebben een levende vrede
nodig: een vrede die voor iedereen geldt! Vrede in ons hart, vrede in onze families, vrede in
onze buurten, vrede in onze landen. We zijn allemaal geroepen om kanalen van Gods vrede
te zijn: net als de herders die eerste Kerstnacht.

Het is weer Kerstmis. Om ons te helpen de echte vreugde te oefenen. Kerst is inclusiviteit!
God openbaart zichzelf als de Messias, de Verlosser voor de hele mensheid: van de herders
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tot de drie koningen - niemand uitgezonderd! Christendom is inclusiviteit! God is voor
iedereen; elk mens is tot leven geroepen. Het moet voor ons belangrijk zijn om te kijken met
wie en hoe we kerst ‘vieren’! Inclusiviteit is een ander woord voor onbaatzuchtige,
authentieke liefde. De behoefte aan een meer relevante Kerk. De Kerk moet alert zijn op de
tekenen van de tijd en zich bewust zijn van de behoeften van de mensen.

Het is weer Kerstmis. Om jullie te danken. Kerstmis is de tijd om jullie allemaal met een
dankbaar hart te gedenken. Kerstmis is een tijd om jullie liefde te waarderen. Kerstmis is de
tijd om u te bedanken voor uw steun om de arme studenten te helpen bij hun studie.
Namens hen dank ik u allen van harte.

Moge God u een goede gezondheid en vreugdevolle kerst geven. Mijn kerstgebed voor u is
dat u allen gezegend zijn. En mogen uw dagen gevuld zijn met vrede en geluk.
Moge het nieuwe jaar 2023 vreugde en vrede brengen.

Met zo veel liefde.

Jesudoss

Bezoek Jesudoss aan Nederland van 04 tot en met 26 september 2022
Met heel veel plezier kunnen we terugkijken op het bezoek van Jesudoss aan Vlijmen.

In de weken dat hij in Vlijmen is geweest heeft hij een aantal vrienden persoonlijk bezocht, is
voorgegaan in de kerken in Haarsteeg, Bokhoven en Vlijmen en is hij aanwezig geweest bij
de vriendendag op 21 september.

Samen met een 40-tal vrienden hebben we een fijne Vriendenmiddag gehad. Jesudoss heeft
een uitgebreide presentatie gehouden over zijn werk. Hij heeft verteld over de moeilijke
‘coronajaren’ en over zijn drukke baan in het St. Johns Hospital. Door deze omstandigheden
zijn er minder studenten geholpen dan hij had gewild.

Helaas is fr. Jeevarai, een goede vriend van hem, en een van de priesters die hem hielp bij de
ondersteuning aan studenten, als gevolg van corona overleden. In de periode juni tot en
met augustus heeft father Jesudoss, na zijn afscheid bij het ziekenhuis, veel contacten gehad
met anderen en bewust gezocht naar personen die contactpersoon willen zijn tussen
studenten en hem om zo meer studenten te kunnen laten studeren.



Na een genoeglijk samenzijn met een hapje en een drankje heeft fr. Jesudoss van iedereen

persoonlijk afscheid genomen. Voor ieder had hij een vanuit India meegebracht sjaaltje als
aandenken.

Het bestuur en de vrienden zijn dankbaar en blij dat we hem in Vlijmen, Haarsteeg en
Bokhoven mochten ontvangen. Zijn bezoek heeft ons zeker geinspireerd om verder te gaan.

Ook Jesudoss vond het heel bijzonder dat, 11 jaar na zijn afscheid, de verbondenheid met de
parochie Vlijmen en Haarsteeg nog zo groot is. Hij kijkt met heel veel dankbaarheid terug op
zijn bezoek en de contacten die hij heeft gehad.
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En we wisten het al, maar de extra collectes in de kerken hebben opnieuw laten zien hoe
een warm hart de parochianen hem nog toedragen. Met gulle hand is er gegeven. Heel
hartelijk dank daarvoor.

Een speciaal woord van dank aan pastoor David Lebrun voor de gastvrijheid tijdens de
eucharistievieringen in Haarsteeg op zaterdag 24 september en Vlijmen op zondag 25
september, alsmede voor het mogen gebruiken van parochiezaal De Lantaarn voor de
Vriendendag op woensdag 21 september 2022.

Tijdelijke benoeming Jesudoss in Susaraipatinam
Jesudoss heeft een tijdelijke benoeming gekregen in Susaraipatinam, een dorp ongeveer 70

kilometer ten oosten van Madurai. En ruim 20 km ten oosten van Sivaganga waar we als
Vriendenkring eerder dit jaar de renovatie van de basisschool ondersteund hebben.

De moeilijk uit te spreken plaatsnaam kan vertaald worden als Susarai = Jozef en patinam =
plaats.

Jesudoss is benoemd als pastoor in een parochie van 5 kerken, 1 in Susaraipatinam en 4 in
omliggende dorpen. Twee van die omliggende dorpen zijn vanwege de slechte toestand van
de wegen alleen bereikbaar met de brommer.

Jesudoss is nu 11 jaar terug in India en eindelijk is zijn wens in vervulling gegaan: een
benoeming in het basispastoraat. Dicht bij de mensen, hulp - niet alleen pastorale — verlenen
waar benodigd, een herder zijn voor de mensen.

Susaraipatinam ligt in een gebied met vruchtbare grond, mits er regen valt. De grootste bron
van bestaan is dan ook akkerbouw. Er zijn theeplantages en er wordt onder andere mais,
katoen en zoete aardappelen geteeld.

In Susaraipatinam zijn 2 scholen waarvan de meisjesschool door religieuzen aangestuurd
wordt en de andere door het bisdom, lokaal door Jesudoss dus. Dichtbij is een weeshuis voor
meisjes, wees of half wees, met basis- en middelbare school, waar 2.500 meisjes wonen.

Susaraipatinam en de omliggende dorpen kennen nogal wat achterstand op het gebied van
voorzieningen en onderhoud. Jesudoss is bezig een planning op te stellen voor 2023 om de
meer urgente zaken op te pakken. Voorbeelden van al onderhanden activiteiten zijn de kerk
in Susaraipatinam die even in de steigers stond, maar waar nu stevig aan doorgewerkt
wordt. En in een van de dorpen is een onoverdekte dorpshal inmiddels van een dak
voorzien.



linksboven: buitenzijde kerk in Susaraipatinam
rechtsboven: binnenzijde kerk in Susaraipatinam
links midden: pastorie waar Jesudoss woont
rechts midden: basisschool in Susaraipatinam
links onder: basisschool in Susaraipatinam

Nieuws uit De Vriendenkring

e Het Studiefonds draait voor de volle 100% op vrijwillige bijdragen van de vrienden en
vriendinnen, onze donateurs die jaarlijks, of per kwartaal of maandelijks bijdragen.
Graag willen wij als bestuur het aantal donateurs uitbreiden. Heeft u kinderen, broers,
zussen, vrienden of kennissen die geinteresseerd zijn in het opleiden van kansarme
jongeren in India: breng hen dan het werk van Jesudoss onder de aandacht. Kijk voor het
aanmelden op de website www.vriendenkringfriesudoss.nl of stuur een e-mail naar

devriendenkringfriesudoss@gmail.com of bel naar secretaris Fons van Aart op
06 2044 2027.
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e De Nieuwsbrief verschijnt regelmatig, de frequentie is mede afhankelijk van
ontwikkelingen of ontvangen nieuwsitems. Wilt u tussendoor geinformeerd worden, kijk
dan op onze website www.vriendenkringfriesudoss.nl.

e Heeft u een vraag of een opmerking, stuur dan een e-mail naar
devriendenkringfriesudoss@gmail.com

Namens het bestuur van de Vriendenkring,
met hartelijke groet,

Fons van Aart, secretaris


http://www.vriendenkringfrjesudoss.nl/
mailto:devriendenkringfrjesudoss@gmail.com

